Dubai,

shopping malls en ramadan

Soms is reizen afzien. Maar het is nooit erger, dan wanneer je op een onmogelijke tijd moet
vertrekken. Onze wekker staat op 01.00 uur en we kunnen de enige nachttrein per week vanuit
Gouda naar Schiphol nemen. De luchthaven is absoluut verlaten. Omdat we totaal tegen onze
verwachting in zo kunnen doorlopen bij de security (terwijl er toch 22 vliegtuigen vertrekken tussen
zes en zeven uur), is het wachten. Daarna nog bijna zeven uur vliegen en zo maak je optimaal
gebruik van de beschikbare uren van de 30ste maart 2023. Ik kijk door het raampje van het
vliegtuig naar beneden en ik zie het 'palmboomeiland' van Dubai liggen. Het is toch wel een
bijzonder, maar ook een bijzonder vreemd gezicht, zo'n kunstmatige eiland-constructie.

We gaan in Dubai per metro naar De Grootste Mall Ter Wereld — volgens het Guinness Book of
records. Er zijn 1200 winkels over vier verdiepingen verdeeld. Er wordt geadverteerd met de
grootste schoenenwinkel ter wereld, maar volgens mij gaat men hier toch vooral voor het
exclusieve. We zien een winkel met babykleertjes (tot 3 maanden) van Dior. Er is een roze winkel
met roze kleertjes voor meisjes tot drie jaar. Van Gucci. Geen prijzen in de etalages. Maar ik kan me
ze wel voorstellen. Toch schijnen de prijzen hier gemiddeld 10% lager te liggen i.v.m. belasting.
Daarom zijn er eindeloos veel winkels met parfums, horloges en sierraden. Vooral goud schijnt
goedkoop te zijn hier in Dubai. Maar dat zien we veel beter in het oude deel van de stad en vooral in
de 'gold-souq'. Daar is het inderdaad letterlijk alles goud wat er blinkt. Maar in die hele reusachtige
shopping mall is welgeteld maar één boekhandel.

Onderin de mall ligt een kartbaan en een flinke ijsbaan — capaciteit 2000 mensen — waar druk
geschaatst wordt. Er is een bioscoop met 22 zalen waar bijna 3000 mensen kunnen kijken naar alle
mogelijke films. En gelukkig zijn er overal rol-loopbanden, want de afstanden zijn enorm. Nu zijn
wij al geen shoppers, maar dit is echt te bizar. We drinken een cappuccino en gaan naar buiten waar
we tegen de Hoogste Toren Ter Wereld aanlopen. 828 meter hoog. Je kunt naar boven voor 150 euro
pp, maar daar zien we vanaf. Het is wel ongekend rustig daar in Dubai. De beroemde fonteinen in
de vijver ervoor doen het ook even niet. En dat komt natuurlijk allemaal omdat het ramadan is.



Zeg je ramadan, dan zeg je iftar. Vlakbij ons hotel is een 'iftar buffet' in het 'Pavillion'-boven-het-
water. Nu snap ik direct waarom de ramadan geen periode is waarin de meeste mensen vermageren.
Integendeel. We kijken naar de plaatjes en kunnen bijna niet wachten tot de zon onder gegaan is,
want op dat moment gaat het buffet open. Het is fantastisch, exotisch en ongelofelijk lekker. Er is
alleen veel te veel. Ik beperk me tot verrukkelijke salades, zacht gegaarde zalm, gegrilde mega-
garnalen en een wrap met een vulling die werkelijk smelt op de tong. Geri is natuurlijk het meest
gecharmeerd van het toetjesbuffet. Dat is heel Arabisch. Veel zoet, zacht, zwaar en vet, maar het ziet
er prachtig uit. De kokos-citroencake vind ik erg lekker en samen met de dadels en vijgen gevuld
met nootjes en chocola is dat een prima combi voor mijn dessert. De citroenlimonade-met-mint ook,
want er is natuurlijk geen drup alcohol te krijgen.

Toch is het in Dubai ook na zonsopgang en voordat de zon weer verdwenen is voor
buitenlanders/niet-moslims echt niet nodig om te hongeren. In ons hotel aan de baai kunnen we
gewoon in het ochtendzonnetje in de tuin ontbijten en ook in de oude stad verstrekt men zonder
blikken of blozen (weliswaar in een totaal verlaten restaurant) koffie met een soort koek erbij.
Gelukkig maar, want voor zonsopgang ontbijten in april in Dubai? Nou, dan moet je dus weer vroeg
de wekker zetten als de zon even na zes uur al boven de horizon verschijnt.



