INTERVIEW

‘Je bent blij met niks en je leert afzien...

De reislust van Geri en Marijke van Ittersum

Geri van Ittersum (71) en zijn vrouw Marijke (67) kun-
nen er geen genoeg van krijgen. Vanaf 1990 hebben
ze samen zo'n 10.500 kilometer te voet afgelegd.
‘Eerst wandelden we vooral in Nederland; dat begon
natuurlijk met het Pieterpad. Ik wilde dat met mijn
oudste zoon doen. Hij was toen een jaar of twaalf en
vond dat wel leuk. Daarna, vanaf 1998 zijn we ook met
de andere drie kinderen gaan lopen.' Ze waren per jaar
zo'n drie weken op stap, tijdens de zomervakanties
van Marijke, die in het onderwijs werkte. In 2007 liepen
ze met z'n tweeén over de GR 5 tot de Franse grens
en toen ze op een zeker moment de schelpjes zagen
van de Santiagoroute, zeiden ze tegen elkaar: dat is
misschien wel een mooie tocht om te lopen. Laten we
dat maar doen. En dat was het begin van hun lange
serie pelgrimstochten.

Historisch besef

Marijke: ‘ik heb op een Rooms-katholieke school
Nederlands en CKV-lessen gegeven, dus dan kan je
wel zeggen dat je open staat voor godsdienst als
cultuurverschijnsel. We hebben geen van beiden
katholieke wortels, maar wel een historische besef

Tekst Arnoud Boerwinkel

In de winter van 2009 leek er een
voortijdig einde te komen aan zijn
grote passie: wandelen. In de spek-
gladde sneeuw kwam hij ten val,
belandde onder een bus en brak
een heup. Hij kreeg een nieuwe
heup en werkte keihard aan zijn
revalidatie, want die passie liet

hij zich niet zomaar afnemen. En
jawel, na tweeénhalf jaar kon hij
zijn tochten weer voortzetten, met
de garantie dat hij weer duizen-
den kilometers kon stappen. ‘Toen
gingen we weer van start vanaf

de plek in de Pyreneeén waar we
gestopt waren. Dat was echt een
geweldige ervaring. Het voelde als
een triomftocht!”

dat miljoenen mensen ons op zo'n pelgrimsroute zijn
voorgegaan. Met alles wat je onderweg ziet en beleeft
voel je je meer een pelgrim dan een langeafstands-
wandelaar. We volgen graag de mis en het gezang
daarbij; dat maken we toch graag mee." In oktober
2013 kwamen ze aan in Santiago. Op weg daarheen
stonden ze soms versteld van de instelling van som-
mige medepelgrims. Marijke: ‘in een piepklein dorpje
in Noord-Spanje wilden we naar de vespers en van

al die honderden pelgrims die er op dat moment in
een van de herbergen overnachtten, zaten er acht in
de kerk. En het was zo mooi, zo’'n prachtige ervaring!
Het echtpaar bedacht ook bijnamen aan bepaalde
pelgrimstypes: ‘je had de snelgrim: dat is iemand die
kom je tegen in de herberg en het eerste wat ie vraagt
is: hoeveel kilometer heb jij gedaan? En dan had je
ook de moppergrim. Nou, dat laat zich raden..." Maar
uiteindelijk zijn het de ontmoetingen met bijzondere
mensen en met de natuur die de mooiste herinnerin-
gen oproepen. Marijke: ‘In Noord-Spanje bij opkomen-
de zon vertrekken, met de nevel over de landerijen;
dat is zo verschrikkelijk mooi. Onbeschrijfelijk!’
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De Via Francigena

In 2014 volgde de nieuwe uitdaging: de Via Franci-
gena, vanaf de plek waar die de route naar Santiago
kruist, onder Reims. In 2016 kwamen ze aan in Rome.
Geri: ‘Die tocht was wel avontuurlijker; verdwalen
hoort er gewoon bij. Je komt minder mensen tegen,
maar het is wel intensiever. Zo beleefde Marijke tijdens
deze tocht een van haar angstigste momenten. ‘Twee
dagen voordat we de St Bernard overgingen kwamen
we op een slecht pad tegen een heel steile helling. We
hadden allebei hoogtevrees en het was gewoon ge-
vaarlijk, we moesten ons vasthouden aan boomwortels
en - met een rugzak op de rug over zo'n smal pad;
dat was niet prettig.’ Maar over het hoogtepunt van
die tocht hoeft Geri niet lang na te denken. ‘Dat was in
Tromello, Noord-Italié. We hadden daar een overnach-
tingsplek gevonden voor de vrijdagavond. Toevallig
bleek dat de vaste avond van de week waarop de
mannen uit de buurt bij elkaar komen. ledereen neemt
wat mee en samen zetten ze een maaltijd in elkaar.
Wijn, heerlijke pasta, stuk vlees, limoncello, noem
maar op. En wij werden daarbij uitgenodigd, volledig
opgenomen in de groep. Het was een fantastische
ervaring!’

Nieuwe pelgrimstochten

Na de pelgrimsroutes naar Santiago en Rome, speur-
den de Van Ittersums in 2017 naar een derde pelgri-
mage en viel het oog op Croagh Patrick, de heilige
berg in West-lerland, gewijd aan de beschermheilige
van dat land. Op St-Patricks day (de jaardag van de
heilige) gaan er tienduizenden pelgrims op pad, van
wie sommigen op blote voeten. In de jaren ervoor
waren Geri en Marijke al vanaf hun huis in Gouda naar
Oostende gelopen, vervolgens van Canterbury tot
Ruthin in het oosten van Wales en dwars door lerland.
Maar de echte pelgrimage begint aan de voet van de
berg. Marijke: ‘We zijn geen kinderachtige wandelaars,
hebben flinke stukken door de Pyreneeén en de Alpen
gelopen, maar die berg heeft me bijna genekt. Het is
een heel schuine helling van dertig graden en je loopt
drie uur over de kiezels en glijdt regelmatig weg. We
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liepen door de mist, dus we hadden helemaal geen
idee hoever het nog was. Nee, het was niet bepaald
comfortabel lopen.’

Dit jaar richtte het echtpaar de blik naar het Noorden.
In mei liepen ze drieénhalve week van Nieuweschans
tot aan de grens van Denemarken, zo'n 370 kilometer.
Geri: ‘Maar we twijfelen of we of we doorlopen over de
Olavs trail naar Trondheim of naar Vadstena, het kloos-
ter van de heilige Brigitha in Zweden. Maar we kunnen
ook altijd nog naar Fatima in Portugal, van Rome naar
Bari, of naar Eisleben, de geboorteplaats van Luther;
en ook in Polen schijnt nog een pelgrimsroute te zijn.
Er zijn zoveel mogelijkheden." Marijke zou de tocht
door Denemarken graag afmaken, ondanks minder
leuke herinneringen. ‘We hebben twee keer honger
gehad. We hadden nog twee kleine boterhammetjes
maar in het dorpje waar we aankwamen was helemaal
niks. We moesten met de bus naar een dorpje vijf kilo-
meter verderop. Daar was een supermarkt. Toen had-
den we onze rugzak volgeladen met boodschappen
en konden we niet terug, want de bus reed niet meer.
Toen moesten we teruglopen. Het was er compleet
uitgestorven: cafeetjes en bakkers zijn er nauwelijks.’
Toch overheersen de herinneringen aan het natuur-
schoon. Marijke: ‘Die wandeling door Noord-Duitsland
was prachtig. Je ruikt de meidoorn, je hoort de vogels
en proeft de frisheid van de ontluikende natuur; je
beleeft alles veel meer wanneer je wandelt. Je bent
blij met niks en je leert afzien; ondanks blaren toch
gewoon doorlopen. Fietsen gaat mij nog veel te snel.

Beelden en verhalen

Dat Geri een begenadigd fotograaf is tonen de tien-
tallen fotoboeken om de tafel en prachtige afdrukken
aan de wand van hun woning. Zijn camera behoort
dan ook tot zijn belangrijkste reisattributen. ‘Een keer
ben ik hem verloren. Aan het eind van de dag kwa-
men we aan op ons overnachtingsadres en ik vertelde
de gastheer over het verlies van mijn camera. Toen
heeft hij ons helemaal met de auto teruggereden naar
de plek waar ik meende dat ik hem had verloren en



jawel, daar lag-ie." Marijke maakt albums met geschreven
verhalen van hun reis. ‘Ik schrijf mijn verhalen ter plekke
in een schriftje en thuis werk ik ze uit. Zo heb ik vier keer
plezier: de eerste keer als ik het beleef, dan als ik het
opschrijf, vervolgens thuis als ik het uitwerk en tot slot
als ik het herlees. Daar word ik heel blij van. Ik maak geen
blog, want dat gaat je overheersen; dan ben je elke dag
bezig met dat blog schrijven. Want ik schrijf een kwartier
en dan ben ik klaar’

Wereldreis

Het echtpaar is zo'n vier a vijf weken per jaar aan de wan-
del. Maar daarnaast hebben ze nog een ander project: ze
maken een wereldreis over land met het openbaar ver-
voer. Dat doen ze twee maanden in het jaar (Marijke: ‘Niet
langer, want dan zien we de kleinkinderen te weinig’).

De afgelopen herfst zijn ze in Australié aangekomen na

E In Nieuwsbrief 38 (augustus 2017) stond een verslag
i van de Pelgrimsroute naar Saint Patrick. Geri gebruikt

een lichte compactcamera (Sony rx 100) en bewerkt de oy

foto’s achteraf in RAW met Adobe Lightroom. ‘lk maak :
T.S altijd backups op m’n tablet. Als je dat niet doet kun je

g beter een paar kleine geheugenkaarten meenemen dan

L)
g

een met heel veel capaciteit. Want als je dan je camera >

verliest ben je alles kwijt! En dan Marijkes tip voor
lopen zonder blaren: ‘Je moet katoenen ondersokken
dragen en je voeten insmeren met Gehwohl.' Zie ook:
www.vanittersum.nl
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een reis langs de zijderoute door Azié. Geri: ‘We reisden
een heel stuk met een tamelijk woest gezelschap in een
tot bus omgebouwde truck, want zelfstandig kom je een
hoop landen moeilijk in. In elke hoofdstad pik je men-

sen op. We kamperen met houtvuur en in tenten. Ik ben
fysisch geograaf en wil gewoon heel veel dingen zien. Die
tochten boeien ons enorm: zowel het landschap, de na-
tuur als de ontmoetingen met mensen. Gewoon met het
OV en een veerdienstje maken we het onszelf niet makke-
lijk, maar je maakt fantastische dingen mee! De Paname-
rican Highway en de Transsiberié-express staan ook nog
op ons lijstje. We zijn dan op reis, niet met vakantie." En
dan was er ook nog dat tussendoortje afgelopen zomer:
met de auto vijf weken langs de Oostzee naar Rusland en
Oekraine. Marijke: 'Ja, we zoeken de moeilijkheden wel op.
Misschien gaan we als we eenmaal oud zijn wel gewoon
naar de Franse Riviéra. Hebben we eindelijk vakantie....




